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Review: preview Zweet en
Jenever

door Theo van Giezen

Op zaterdagmorgen 13 september jl. was er speciaal voor de
vrienden van het jenevermuseum een voorbezichtiging van de
expositie “Zweet en Jenever”. Een fototentoonstelling als
deze was een lang gekoesterde wens van het bestuur van de
“Vriendenvereniging”. Door samenwerking van diverse
partijen is het er nu dan toch van gekomen.

Boeiend om te constateren was, dat er bij deze preview weer
eens andere gezichten waren dan bij bijvoorbeeld op de
algemene ledenvergadering of een drinkgelach. Daarnaast
bleek ook nu weer dat een aantal “Vrienden” via het
lidmaatschap van de vriendenvereniging ook het contact met
de stad Schiedam in stand wil houden. Tijdens de rondgang
langs de tentoonstelling kwamen er aan de hand van de
diverse foto’s interessante verhalen los die vervolgens in het
proeflokaal werden voortgezet.
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Interessante verhalen en nog een cadeautje toe

Wat het bestuur betreft houden we ook bij de volgende
exposities van het museum exclusief voor de “Vrienden” een
voorbezichtiging!

Van je (jenever-)familie moet je het
maar hebben!

“Ik weet het, wanneer ik ontmeer,
Komt mijn schip niet los van de kade.
Het is te zwaar geladen,

Met zout, jenever en bloed.”

Een prachtige tekst bij één van de vele karakteristieke foto’s
van de tentoonstelling “Zweet en Jenever”.

Vanuit deze tekst — opgenomen in mijn welkomstwoord bij
de preview van Zweet en Jenever voor de jenevervrienden —
was het sprongetje naar “bloed zweet en tranen” al snel
gemaakt. Immers in de periode waarin de foto’s zijn gemaakt,
hebben de branderknechten zich vaak letterlijk in het zweet
gewerkt en is er ook menig traantje in de diverse
arbeidersgezinnen gevallen.

Deze periode uit de geschiedenis is prachtig beschreven in
het themanummer van het tijdschrift Musis (september 2008)
met vele citaten uit het socialistische weekblad De

Moker *)

Maar ...van het “zweet en de tranen” van toen naar “het
bloed”. Op 13 september, de ochtend van de preview, hadden
zowel directeur Guido Bauchez als ondergetekende nog
kleine oogjes van een voorafgaande lange avond. In een
poging de directeur de loef af te steken, durfde ik te stellen
dat ik meer alcohol in mijn bloed had dan Guido. Uiteraard in
figuurlijke zin. Anders zou ik er ook niet zo openlijk voor uit
durven komen! Maar wel met een knipoog naar de vorige
avond.

Zelf ben ik (geboren en getogen) meer Schiedammer dan
Guido Bauchez, maar teruggrijpend in mijn familie-
geschiedenis kom ik meerdere branders- en
molenaarsknechten tegen: Mijn overgrootvader (geboren
1838), mijn over-overgrootvader (1807) en mijn
bedovergrootvader (1783).

Kortom van je (jenever-) familie moet je het maar hebben!

*) Dit speciale Musisnummer is nog verkrijgbaar aan de balie
van het Jenevermuseum

De fototentoonstelling Zweet & Jenever is nog te
bezichtigen tot en met 7 december 2008

Wedijveren met de directeur

Bij mijn openingstoespraakje bij de preview “Zweet en
Jenever” heb ik een aantal passages uit het hoofdstuk “Een
interview met een ouden Meesterknecht” uit het boek “De
moutwijnindustrie te Schiedam* voorgelezen. Met dit boek,
geschreven door Coen Kramers Thz., probeerde ik indruk te
maken op de directeur van het Jenevermuseum. Niet alleen
door eruit te citeren, maar ook door hem ook te vertellen dat
ik dit boek in mijn bezit heb. Helaas...Guido kende het boek
en heeft het ook in zijn museale collectie.

Dan maar over een andere boeg gegooid. Ik meldde Guido
dat ik op een boekenmarkt het boekje “De lof der jeneever,
een gedicht door Robert Hennebo (1685—1737)” op de kop
had getikt. U raadt het al ...Ook dit kende hij!!

Kom “Vrienden” help mij. Het moet lukken op enig moment
ergens een jeneverboek te vinden dat onze museumdirecteur
nog niet kent! Een uitdaging!



Wie is wie op de foto? Drinkgelach: 23 november

Door omstandigheden is de eerder genoemde eerste
aflevering van het Drinkgelach verschoven van 2 november
naar 23 november.

Dus voor alle duidelijkheid nog even de definitieve data voor
het seizoen 2008-2009 op een rijtje: zondag 23 november,
zondag 25 januari en zondag 22 maart.

Wie is wie2" van rechts: Adrie Koole, nks: Piet Hengst

Tijdens de preview voor de “Jenevervrienden” bleek één van
onze “Vrienden” zijn vader Adrie Koole op bovenstaande
foto te herkennen. Bij nadere bestudering kwam er nog een
naam naar voren: (geheel links) Piet Hengst.

Vrienden, het zou fantastisch zijn als het ons lukt van alle
personen op deze foto de namen te achterhalen.

Reacties graag sturen naar pr(@jenevervrienden.nl

i, Achter de schermen wordt er

al druk geoefend voor het eerste Drinkgelach van dit seizoen

Leden en e-mailadressen

Hierbij een speciaal hartelijk welkom aan ons nieuwe leden.
Via het inschrijfformulier worden nu behalve de
adresgegevens ook meteen het e-mailadres gevraagd.

Deze e-mailgegevens zijn handig voor ons om snel met u te
kunnen communiceren. Hiervan wordt door ons natuurlijk
geen misbruik gemaakt. Onze vraag is nu aan alle leden om
uw e-mailadres aan ons door te geven. Dit kunt u doen via
pr@jenevervrienden.nl.

Lid worden? Wilt u ook lid worden of kent u iemand die
lid wilt worden van onze snel groeiende vereniging?
Inschrijfformulieren vindt u bij het Jenevermuseum of via

Hier zit mijn vader Adrie Koole... onze website. Het adres van de Iedenac‘iministratie van de
Vrienden van het Jenevermuseum: Odinholm 54, 3124 SC
Lustrumﬂes Schiedam. Meer informatie: www.jenevervrienden.nl
Vrijwilligers Wie komt ons helpen? Er zijn altijd wel
Wie, o wie, welke Schiedamse kunstenaar is de ontwerper werkzaamheden/klusjes te doen bij het Jenevermuseum
van het vijfde etiket voor onze Vriendenlustrumfles. waarbij uw hulp van harte welkom is zoals:
Binnenkort laten we het u weten en u kunt zelf aanwezig zijn aanwezigheid/presentatie tijdens Museumweekend,
bij de presentatie van onze lustrumfles. Molendag, Brandersfeesten;
Dit doen we dit jaar op een extra feestelijke manier. helpen bij schoonmaak/onderhoud van de collectie (bijv.
Wij verwachten dan ook dat u er allemaal bij zult zijn en koperpoetsen, kleine reparaties);
wellicht kunt u meteen een fles mee naar huis nemen. U kunt  gpecifiek: afbouwen van koperen schaalmodel distilleerderij
de fles natuurlijk kopen voor 25 euro maar er wordt ook een (nu in werkplaats museum);
verloting gehouden onder de aanwezigen en daarbij kunt u helpen bij schoonmaak/onderhoud van het museum (bij.
een exemplaar van de lustrumfles winnen. afstoffen vitrines, 2x per jaar);
helpen bij opbouw/afbouw van tentoonstellingen;
Mus eumagen da ey ient Tl helpen bij promoties/verspreiding affiches, folders, mailings

U kunt u opgeven bij info@jenevervrienden.nl.

Tentoonstelling Zweet & Jenever tot 7 december 2008
Zondag 23 november vanaf 14.30 uur: Drinkgelach Colofon:
Zondag 21 december 14.00 — 17.30 uur: Tenor Alberto de
Moreno presenteert (muziek)verleden van Schiedam.
Presentatie/onthulling Vriendenlustrumfles.

Voor meer informatie hierover: zie volgende nieuwsbrief.

(eind)redactie Ineke Govaart
Ledenadm.: Willem-Jan ten Wolde
Kopij: pr@jenevervrienden.nl
Internet www.jenevervrienden.nl




