NIEUWSBRIEF VAN DE JENEVERVRIENDEN SCHIEDAM

VOOR U GEDISTILLEERD

UITGAVE VAN DE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET GEDISTILLEERD MUSEUM IN SCHIEDAM

Een nieuwe lente, een nieuwe Niewwsbrief
met een nieuwe naam. De heer Van Schaik uit
Schiedam verraste ons met de meest pakkende
naam. Als blijk van waardering ontving hij
van bestuurslid/penningmeester Willem-Jan
ten Wolde een Viiendenfles.

Het bestuur bedankt ook de andere inzenders
voor hun suggesties.

Er is veel nieuws te melden. Het museum
heet vanaf 1 januari 2007 officieel het Jenever-
museum. Meer nieuws van het museum vindt
u verderop. Nieuw is ook de website in ont-
wikkeling van de Vriendenvereniging.

Dit voorjaar was er weer veel ruimte voor leden-
activiteiten. In 6 weken tijd organiseerden wij
2 keer Drinkgelach. Dit zangevenement is een
heuse publiekstrekker geworden en niet meer
weg te denken. Verder organiseerden wij als
nieuwe activiteit op 2 februari jl. een excursie
voor onze leden aan de Molen Nolet.

Het bestuur vernieuwt zich, zie hiervoor de
agenda van de Algemene Ledenvergadering.

VRIENDEN OP BEZOEK I1NSDE

MOLEN NOLET

Op vrijdag 2 februari 2007 bezocht een groep

Vrienden het bezoekerscentrum van Nolet.

We werden door de heer Paul Nolet in de
molen allervriendelijkst begroet met koffie en
een molenkoekje. Hij vertelde ons uitgebreid
over de familiegeschiedenis, de zakelijk moei-
lijke 70-er jaren, het ontstaan van Ketel 1 en
het succes van de wodka in Amerika. Daarna
kregen we een film te zien over de familie
Nolet door de eeuwen heen. Deze film is spe-
ciaal gemaakt voor de Amerikaanse marke en
heeft (daardoor?) de nodige dichterlijke vrij-
heid: de filmopnamen van Schiedam zijn in

Delft gemaake!.

Wij werden eerst in het oude gedeelte rondge-
leid met daarin de distilleerketels, waaronder
die van de beroemde Ketel 1. Vervolgens
keken wij rond in de directickamer, de be-
stuurskamer, het eigen museum, de houten
opslagvaten en de vulinstallatie. We kregen tal
van bijzonderheden te horen, met veel humor
verteld. Terug in de molen was er nog even tijd
voor Willem-Jan ten Wolde om aan de heer
Verkaik, de bedenker van de nieuwe naam

voor de Nieuwsbrief, de prijs uit te reiken:

uiteraard een genummerd exemplaar van de
nieuwe vriendenfles.

Zoals de heer Nolet al aangekondigd had,
gingen we niet met lege handen weg: iedere
bezocker kreeg een attentie mee. Uiteraard
werd onze gastheer hartelijk bedankt voor
het boeiende verhaal en de goede ontvangst.
Mogelijk kunnen we zo'n excursie nog eens
organiseren, het is absoluut de moeite waard!
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EEN WARME MIDDAG!

Zondagmiddag 4 maart 2007: de Ge ‘aflev-
ering” wvan Drinkgelach. Hoewel na de
aankondiging in onze eigen Niewwsbrief er
slechts één klein artikeltie in Het Stadsblad
stond, wisten velen de weg naar het proeflokaal
van het Jenevermuseum te vinden. Vanaf half
drie was deze lokaliteit dan ook méér dan vol!

De zangers en de accordeoniste lieten er geen
gras over groeien en vrij snel werd met het
eerste “blokje” liederen begonnen. En alsof het
een ononderbroken voortzetting van het vorige
Drinkgelach was, de stemming zat er meteen
in: er werd uit volle borst meegezongen. Tus-
sen de diverse “zangblokjes” namen velen de
kans te baat om 6f de keel te smeren aan de bar
6f even buiten de bekende frisse neus te halen.
De kwaliteit van het meezingen was dusdanig
goed dat de accordeoniste en de “voorzangers”
het aandurfden nieuwe en minder bekende
liederen aan het repertoire toe te voegen. Ook
hier kregen sommigen het zeer warm van!!

Het warme gevoel werd gevoed door de vele
toppers waarin — luidkeels aangevoerd door
Reinier Scheeres — The wild rover, weer één
van de hoogtepunten vormde.

Aan het eind van de middag bedankte Theo
van Giezen, namens het bestuur van de
Jenevervrienden de accordeoniste en de voor-

zangers met een boeket bloemen. Ook alle
aanwezigen werden bedankt voor hun warme
bijdrage aan deze middag. Het unieke van
deze middag illustreerde hij met een citaat
van één van de (Rotterdamse) deelnemers: “Tk
zou niet weten waar in heel Rotterdam op zon-
dagmiddag zo'n bijzonder gezellige activiteit is
te vinden”.

Hierna bedankte Reinier Scheeres namens het
bestuur van Het Jenevermuseum de Vrienden-
vereniging voor hun inzet. Hij wees op I
belang van de vriendenvereniging voor het
museum. Ook nam hij de gelegenheid te
baat alle aanwezigen te wijzen op de unieke
Vriendenflessen.

Na het “officiéle” laatste blokje liederen
volgden onder luide aanmoediging nog enige
toegiften, waarna rond de klok van vijf deze
“warme” middag werd afgesloten. Bijzonder
verheugend was de aanmelding van maar liefst
10 nieuwe leden tijdens deze middag.

Na afloop van het officiéle gedeelte ontstond
in kleinere kring een spontaan vervolg met
enige “niet Schiedamse “ liederen. Daartoe be-
hoorde niet Jan Huijgen, maar wel zakte de
accordeoniste door de ton en zat vervolgens
met haar accordeon op de buik tussen ¢
duigen. Voorwaar een warme middag!

ASTRID BENNEKER, KANDID A A
BESTUURSLID STELL ZICFT VO OR

Nadat ik 8 jaar geleden in Schiedam kwam
wonen, bleken molens en jenever in deze stad
een steeds terugkerend onderwerp. Ons huis
staat aan de Oude Sluis, daar waar vroeger
onder andere pakhuizen van Legner hebben
gestaan.

Fan als we zijn van Jules Deelder (Legner
Lekker..) is dit een verhaal dat ik vaak aan onze
gasten vertel. Ook mijn achternaam roept
jenever-associaties op. Niet zelden wordt die
met een W (van Wennekers) in plaats van een
B (en zonder s) gespeld. Tel daarbij op dat mijn

eerste slok met alcohol de jenever van mijn opa

was, dan kun je (achteraf) concluderen dat het
misschien zo heeft moeten zijn...

ik dan ook
positief gereageerd op de vraag of ik mijzelf
kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie.

Met veel enthousiasme heb

Het museum zelf vind ik charmant, educatief
en historisch van groot belang. Graag zet ik
dan ook mijn (marketing) kwaliteiten in om
de populariteit van het museum te vergroten
en de vriendenvereniging te laten groeien.
Ideeén zijn er al, nu samen aan de slag. Ik heb
er zin in!
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NIEEURWES
VAN HET JENEVERMUSEUM

Naamswijziging/huisstijl

Per 1 januari 2007 is de naam Het Gedistilleerd Museum gewijzigd
in Jenevermuseum. Niet alleen de naam, maar ook de huisstijl van
het museum heeft een frisse metamorfose ondergaan. Historische
foto’s gecombineerd met een moderne vormgeving ondersteunen het
museum met het realiseren van een nieuwe identiteit: historischer,
Schiedamser, eigentijdser. De vernieuwde website zal vanaf mei
2007 in de lucht zijn. De billboards die in de maanden december en
januari in Schiedam en omstreken te zien waren zijn, zorgden voor
leuke discussies in de regionale huis-aan-huis bladen: wie was toch
die man op de foto (was het nou Ome Jan, Johannes, oom Cor...?)

Terugblik op 2006

Met ruim 21.500 bezoekers (ruim 2.500 meer dan het jaar daarvoor)
heeft het Jenevermuseum het jaar 2006 succesvol afgesloten. Het jaar
waarin ook het 10-jarig jubileum werd gevierd op 20 november jl.
Er waren veel Vrienden onder de 300 gasten. Het Jenevermuseum is
zeer blij met het cadeau van de Vriendenvereniging: een zeer unick
boekwerkje uit 1696 (!) met als titel ‘De Niewe Geaprobeerde Disti-
leerkonst’. Eigenaresse mevrouw Geerdes was zo vriendelijk het boek-
werkje met een leuke speech voor deze speciale gelegenheid namens
de Vriendenvereniging te schenken aan het museum. Tevens werd
het museum verblijd door de voorzitter van de Vriendenvereniging,
Wout van Berk, met een serie van 4 ansichtkaarten in de nieuwe

www.jenevervrienden.nl

Onder deze korte, pakkende naam presenteert de Vrienden-
vereniging zich op internet. Waarom een eigen site, denkt u
misschien? Snelheid van communicatie en eigen beheer zijn de
belangrijkste argumenten. Bovendien is de site met gratis ‘open
source’ software zelf, dus zonder kosten, ontwikkeld.

De eigen website leent zich ervoor om met groot gemak
activiteiten te vermelden en verslagen, al dan niet met foto, op
te nemen én steeds bij te werken. De nieuwe mailadressen van
de vereniging en de bestuursleden staan ook op de site. De oude
mailadressen zijn vanaf dit moment vervallen.

Nieuwsgierig geworden? Neemt u alvast maar een kijkje op
www.jenevervrienden.nl. De site is volop ontwikkeling. Zo
komt er binnenkort een aanmeldingsformulier voor nieuwe
leden op de site te staan. Voor de insiders onder u: de site is door
Willem-Jan ten Wolde (een penningmeester met vele kwa-
liteiten!) gebouwd met een Content Management Systeem,
waardoor (bestuurs)leden zelf voor onderhoud kunnen zorgen.
Weet u interessante en passende links, heeft u suggesties? Mail
die door!

huisstijl van het museum. Een grote blow-up van Ome Jan (of was
het toch Johannes of oom Cor?) stond symbool voor de ansicht-
kaarten. De kaarten zijn in het museum te koop.

Branderij

Het Jenevermuseum heeft ambitieuze plannen voor 2007. Zo treedt
de branderij weer in werking. Per 1 februari is Jaco van der Leun als
meesterknecht weer in dienst van het museum. Regelmatig gaat hij
op woensdagen stoken in de branderij of geeft hij een demonstratie
van het aloude distilleerproces.

Old Schiedam

De in de museumbranderij gestookte moutwijnjenever is gerestyled.
Vanaf april 2007 zal deze onder de naam ‘Old Schiedam’ verkocht
gaan worden. Niet alleen in het museum, maar ook bij diverse
slijterijen in heel Nederland zal deze bijzondere moutwijnjenever een
plaats in het schap krijgen.

ALLESIDIRITESG PLE EINERE]

Willem-Jan ten Wolde slaagde erin om de drie Vriendenflessen fraai
op de gevoelige plaat vast te leggen.

De Jacques Tange fles (links) raakte in het jaar van uitgifte sneller
uitverkocht dan verwacht. Van de tweede editie met het ontwerp
van Frits Kloppers (midden), resteren op dit moment nog maar
enkele exemplaren. De fles voor het jaar 2006/2007, ontwerp Jeffrey
Burger (rechts), slaat ook heel goed aan. Voorkom teleurstelling en
plaats nu uw bestelling! Voordat u en wij het weten, is de oplage weer
uitverkocht. Dit najaar komt de vierde Vriendenfles uit met opnieuw
een bijzonder ontwerp van alweer een Schiedamse kunstenaar.
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PDRINKGELACH GEZELLIG FESTIIN
DAT ‘MOET DOOR GAAN’

“Het is iedere keer weer een groot festijn’.
Dat schreef een trouwe bezoeker van het
Drinkgelach op het enquéteformulier tijdens
het laatste evenement van het seizoen 2006

—2007.

Op zondag 4 maart 2007 vulden 60 bezoek-
ers de mini-enquéte in. ledereen kruiste het
valge aan “Zo doorgaan’.Dus wat de bezoekers
betreft mag het evenement honderd procent ge-
slaagd worden genoemd. Temand noteerde zelfs
buitengewoon enthousiast “Nooit stoppen”....!

Er zijn overigens ook wel enige kanttekeningen
gemaakt. Zo vinden drie bezoekers dat het
Drinkgelach vaker moet worden gehouden,
zes personen stellen geluidsversterking op prijs
(met name bij de bar, daar is het koor niet
goed te horen) en twee mensen vinden dat een
grotere ruimte beter zou zijn. Tenslotte doet
nog iemand de suggestic om de teksten van de
liederen op de website van het Jenevermuseum
en van de Vrienden te zetten. Interessant is nog
om te weten dat niet alle bezoekers uit Schie-
dam komen. De laatste zondag waren er maar
liefst 12 niet-Schiedammers .

Vraagteken bij vrolijk openingslied
Drinkgelach

Her lied Jeneverglas is het ‘openingslied’ ge-
worden van Drinkgelach. De vrolijke melo-
die brengt gelijk de stemming in het zing- en
drinkfestijn. Toch hebben de organiserende

COROBEON

Vereniging Vrienden van Her
Gedistilleerd Museum
p/a Lange Haven 74 — 76
3111 CH Schiedam

E-mail: info@jenevervrienden.nl
Ontwerp: Blauwesteeg -

Creatief Grafisch Steunpunt
Drukwerk: Drukkerij Mercator

Jenevervrienden wel een vraag. Het zou leuk
zijn als iemand kan vertellen wie de componist
en de tekstschrijver van het lied zijn. Daarom
drukken we hier de tekst af. Reacties graag

naar theo@reyman.nl

Jeneverglas

Wat ben je goed en krachtig
Jeneverglas

Wat ben je sterk en fijn
Jeneverglas

Met jou word ik 88
Jeneverglas

Wat kan er beter zijn?

Jeneverdrank

Wat kan je lekker smaken
Jeneverdrank

Je doet me toch zo goed
Jeneverdrank

‘t Is hier, waar ze je maken
Ze weten wel

Verdomd goed hoe dat moet

Jeneverstad

Daar waar wij zijn geboren
Jeneverstad

Schiedam ja, dat zijt gij
Jeneverstad

Jij blijft me steeds bekoren
Jeneverstad

Ja echt een stad voor mij

Theo Reyman
Mede-organisator Drinkgelach

BIO EKPRESENGEX NE

Naar verwachting zal op vrijdag 11 mei een
informatief touristisch boekje met als werk-
titel “Molens en jenever” met wandelingen in
Schiedam worden gepresenteerd. Dit boekje
komt mede tot stand in samenwerking met de
Vriendenvereniging. Zodra er meer bekend is
laten wij u dat weten!

L VOOR U GEDISTILLEERD - VOORJAAR 2007




