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Van de vOOorzitter - Theo van Giezen
“Tijd")

Beste Jenevervrienden. In deze tijd van het jaar vliegen ons
de clichés met “tijd” om de oren: “De tijd vliegt”, “Wat gaat
de tijd toch snel”, “Alweer een jaar om, waar blijft de tijd?”
Als we deze clichés op onze vereniging los laten, kunnen we
inderdaad stellen dat de tijd vliegt. Eind 2008 wordt alweer
de 5° Vriendenfles gepresenteerd en dat betekent dat wij
inmiddels ruim 5 jaar bestaan.
Als vrienden vereniging zijn we nog te jong om te mogen
spreken over “Die goede oude tijd”. Of die oude tijd goed
was valt overigens bij het kennisnemen van de foto’s van de
tentoonstelling “Zweet en Jenever” sterk te betwijfelen.
Daarnaast constateren wij dat tijden veranderen. Dat geldt
voor Schiedam, het Jenevermuseum én onze
Vriendenvereniging.
In Schiedam is veel aan het veranderen en er gaat met name
kort bij het Jenevermuseum een belangwekkende verandering
plaats vinden met de Havenkerk (waar interessante
hotelplannen voor zijn) en het Jenevermuseum wordt
nadrukkelijk betrokken in de discussie over het Historisch
museum. Ontwikkelingen die aan onze Vriendenvereniging
zeker niet voorbij zullen gaan!
Vooralsnog blijven wij doorgaan met onze “vertrouwde”
Vriendenactiviteiten, zoals onder andere het drinkgelach. O ja
toch een verandering: Van twee algemene
" ledenvergaderingen gaan wij terug naar één ledenvergadering
in het voorjaar. Dat betekent dat de begroting nu wordt
besproken in de voorjaars-ALV.
En over tijd gesproken...
Wie van onze leden heeft er tijd om als lid van de
kascommissie naast Marcel Houtkamp de financiéle boeken
te willen controleren??
Na deze wel zeer praktische vraag, wil ik tenslotte u en onze
vereniging in deze tijd van het jaar al het goede (waaronder
ook tijd voor elkaar) in 2009 toewensen!

Vijf maal verrukt !

Op het moment dat ik dit stukje voor de nieuwsbrief schrijf,
heb ik zojuist in “Beloofd” aan het Land van Belofte, kennis
genomen van het etiket van onze lustrumvriendenfles en...ik
ben wederom verrukt.

Het is het privilege van de voorzitter van de
Vriendenvereniging om per jaar een Schiedamse kunstenaar
uit te nodigen om het etiket voor de vriendenfles te
ontwerpen. En wat is er mooier dan passies - te weten kunst
en de Schiedamse (jenever)-cultuur - aan elkaar te mogen
binden?

Vijf maal een Schiedamse kunstenaar uitgenodigd. Vijf maal
in spanning afgewacht — je weet het met die kunstenaars maar
nooit! — en...vijf maal oprecht verrukt.

Een korte terugblik:

In 2004 werd het etiket van de eerste vriendenfles ontworpen
door Jacques Tange. Een kunstwerkje met herkenbare
“Tange-stijl”: een echtpaar met glaasje.

Deze flessen zijn uitverkocht. Helaas voor Tange-fan
mevrouw Verver ! Het laatste exemplaar is immers geveild
voor het goede doel en bracht € 486 op.

Het etiket voor fles 2 werd in 2005 ontworpen door Frits
Kloppers. Een etiket dat in vorm sterk afwijkt van het
traditionele formaat van een etiket. Het slingert zich om de
fles heen. Evenals bij het vervaardigen van zijn beelden liet
Frits zich niet door het platte vlak belemmeren.

Het etiket voor fles 3 werd in 2006 ontworpen door Jeffrey
Burger. Geheel in de stijl van het magisch realistische werk
van deze kunstenaar. Een droomwereld maar zeer direct
gelinkt aan Schiedam en de jeneverindustrie.

De vierde vriendenfles werd ontworpen door Henny van
Leeuwen. Dit aquarel-etiket is geheel in stijl van de -in die
periode- door Henny gemaakte aquarellen-serie.

En dan de lustrumfles!

Zoals de hiervoor genoemde kunstenaars hun handtekening
duidelijk achter lieten op het etiket, is ook deze kunstenaar
daar wederom in geslaagd: een realistisch stripverhaal,
gecombineerd met een bijna traditioneel etiket.

Ik ben wederom verrukt en hoop van harte dat u dat op

21 december ook bent!!

§ N

Zie fotowedstrijd winter en jenever




Presentatie Lustrumfles

door: Ineke Govaart

Zondag 21 december is het zo ver. De presentatie van
de jaarlijkse jeneverfles waarvoor het etiket dit jaar
ontworpen is door Harr Wiegman. Om 16.00 uur bent u
welkom in het Jenevermuseum om de officiéle
uitreiking van de Lustrumvriendenfles bij te wonen.

Het ontwerp van het etiket voor de Lustrumfles is bij Harr
Wiegman in vertrouwde handen

Harr Wiegman: man met tien gouden vingertjes

Wie kent hem niet deze telg uit het bekende Schiedamse
kunstenaarsgeslacht, officieuze nachtburgemeester van
Schiedam, de geestelijke vader van Proosje, striptekenaar,
cartoonist, kunstenaar en illustrator.

Een alleskunner en zoals hij zelf zegt: “de man met de tien
gouden vingertjes”. Op mijn vraag hoe hij zijn beroep
definieert zegt hij: Portretschilder, beeldhouwer,
striptekenaar, illustrator, cartoonist, ik ben het allemaal.

In verschillende stijlen als het moet. Het overlapt elkaar, de
cirkel is rond en op een dag heeft het allemaal met elkaar te
maken.”

En dat is nu precies wat ik denk bij het ontwerp van het etiket
van zijn hand voor de Vriendenlustrumfles. Het heeft zo
moeten zijn. Harr is geen man voor de 1%, 2°, 3° of 4° fles.
Het moest de 5° —de lustrumfles- zijn.

Hij combineert, overlapt, maakt de cirkel rond en Harr heeft
met dit etiket zeker weer zijn signatuur achtergelaten.

Een duizendpoot

Op zijn vijftiende maakte Harr zijn eerste tekening in
opdracht van het Vrije Volk. Laten volgden het Rotterdamsch
Nieuwsblad en het Parool. Voor het AD maakte hij
gedurende 10 jaar politieke prenten, cartoons en strips. Voor
het voetbaltijdschrift ELF tekende hij gedurende 8 jaar een
strip over het Nederlands elftal —daar zijn 3 albums van
verschenen. Uitgeverij Kok-Kampen bracht een serie
kinderboeken uit met illustraties van Harr. Op uitnodiging
van de Walt Disney studio’s bracht hij een bezoek aan
Amerika. Voor het bedrijfsleven gaf hij vorm aan de meest

uiteenlopende projecten zoals: ontwerpen/illustraties voor
brochures, verpakkingen, etiketten, decoraties in de openbare
ruimte enzovoort. Hij maakte het standbeeld van Ollie B.
Bommel in Den Bommel.

Ook de muziekwereld wist hem te vinden voor ontwerpen
van platen- en cd-hoezen (0.a. Amazing Stroopwafels). Zijn
toenmalige VOF ontwikkelde vormgeving voor het
onderwijs. Voor Nolet maakte hij wanddecoraties voor de
bottlehallen, de vrachtwagendecoratie en een serie etiketten
(o.a. Ketel 1 en Proosje Likeur).

Voor de gemeente: promotiefilm van Schiedam, VVV-
folders, Mupi’s Molenstichting, horecatrofee enz. enz.

Proosje

Proosje staat dit jaar veel in de belangstelling. Door Harr
werd het vrolijke mannetje in 1975 in het leven geroepen, ter
gelegenheid van 700 jaar Schiedam. Je ziet hem o.a. op en bij
officiéle gelegenheden. Met een glaasje in de hand en een
schalks lachje is hij een leuk, vrolijk symbool van Schiedam.
“Bij Proosje dacht ik aan een personage uit 1594, het jaar dat
wordt gezien als het ijkpunt van de ontdekking van de
jenever. Ik heb me in die periode verdiept en in de daarbij
behorende kleding. Men was toen wel blij met de ontdekking
van de jenever. Het vriendelijke manneke heeft niets met
Zwart Nazareth en met negatieve gedachten over het
jeneververleden van doen. Ik zie jeneverindustrie sowieso
positief. Het is een mooi ambachtelijke metier en uit
toeristisch oogpunt heeft het Schiedam veel te bieden.
Proosje zie ik hierbij, zoals bijvoorbeeld Flipje van Tiel of
Manneke Pis uit Brussel, als het beeld van Schiedam.

Proosje met een glaasje in de hand op Schiedamse banieren

Kerstcadeautje

Wellicht wilt u niet alleen voor uzelf een Lustrumfles kopen
maar ook een fles schenken als bijzonder kerstcadeau.

U kunt zondagmiddag meteen een genummerde en
gecertificeerde fles kopen en meenemen.

(Cadeautip: Lustrumvriendenfles met certificaat plus
lidmaatschap van de Vrienden van het Jenevermuseum).
Omdat de oplage van dit collectors item beperkt is (150) kunt
u er maar het best zondagmiddag snel bij zijn.

De Vriendenprijs is 25 euro, voor niet-Vrienden 35 euro.




Zondagmiddag 21 december

Zondag 21 december presenteert de bekende Schiedamse
tenor Alberto da Moreno een van zijn kunstzinnige
zondagmiddagconcerten met mystery guest in het
Jenevermuseum. Hij doet dit met wisselende gasten en met
muziekkenner Rob Dijkstra als vaste presentator. Naast ‘Die
Winterreise” van Frans Schubert, komt ook het winterse
(muziek)verleden van Schiedam aan bod. Hierbij spelen
jenever en jeneverliederen vanzelfsprekend een rol.

Als onderdeel van deze (muziek)middag wordt de
Lustrurnfles van de Vrienden van het Jenevermuseum
officieel overhandigd. Het programma duurt van 14.00 tot
17.30 uur en u bent natuurlijk van harte welkom.

De presentatie van de Vriendenfles met aansluitend het
zingen van jeneverliederen begint om 16.00 uur.
(Vergeet u uw Vriendenpasje niet mee te nemen?).

Wedijveren met de directeur

—In de vorige nieuwsbrief probeerde Theo van Giezen indruk

te maken op de directeur van het Jenevermuseum met diverse
jeneverboeken en onder andere “De lof der jeneever, een
gedicht door Robert Hennebo (1685—1737)” dat hij op de kop
had getikt. Ook dit boek kende Guido!! Op de oproep aan de
Vrienden om een jeneverboek te vinden dat onze
museumdirecteur nog niet kent heeft Vriend Erik Dubelaar
gereageerd. Dubelaar: “Ik tracht de oproep om een bijzonder
jeneverboek te noemen te beantwoorden met het boek —het
brandersbedrijf Schiedam om de 17° en 18° eeuw — door J.
van Riemsdijk en uitgegeven door H.M. Roelants te
Schiedam.”

Op de vraag aan Guido de Beauchez of hij dit boek kent zegt
de museumdirecteur lachend: “Nee, deze ken ik nu eens niet,
tenminste niet uit mijn hoofd.

Hierbij dankt het bestuur van de Jenevervrienden Vriend Erik
Dubelaar hartelijk voor zijn bijdrage.

Drinkgelach fris van start

~— door: Theo Reyman

Direct na de ‘aftrap’ met de herkenningsmelodie van het
Jeneverglas was de sfeer er helemaal; de ongedwongen
gezelligheid die kenmerkend is voor het Drinkgelach.
Ondanks de winterse sneeuwbuien was het op zondag 23
november aardig druk in het proeflokaal van het
Jenevermuseum.

Het is opvallend dat de bezoekers het Drinkgelach steeds
vaker als ‘een middagje uit” ervaren. Men komt ruim op tijd
om zeker te zijn van een goede plaats. Dat gebeurt samen met
vrienden of familie. Het publiek heeft maar weinig tonen van
het zingende kerngroepje met begeleidende accordeonist
Gerrit Jansen nodig, om de draad op te pakken en spontaan
mee te zingen. Voor het nieuwe seizoen heeft de
organiserende Vereniging van vrienden van het
Jenevermuseum een handige liederenbundel gemaakt, zodat
niet meer per nummer met losse bladeren geschoven hoeft te
worden. Het repertoire omvat inmiddels meer dan vijftig
nummers met ‘krakers’ zoals Het kleine café aan de haven en
—om in dezelfde sfeer te blijven - Aan de Lange Haven (kan
ik mij laven....). Slotlied is het altijd bekende We'll meet
again van Vera Lynn. Dinkgelach: de zondagen 25 januari
en 22 maart 2009. Begin half drie. Deelname gratis.

Wie is wie op de foto

Mevrouw Westhuis uit Vlaardingen las in een huis-aan-
huiskrant een oproep om mee te zingen met het Drinkgelach
in het Jenevermuseum. Zij besloot tot een gecombineerd
bezoekje aan het museum. Eerst in het Jenevermuseum kijken
of haar vader —die zijn hele eerzame leven in de
jeneverindustrie werkzaam was- op een foto te zien zou zijn
en daarna zou ze jeneverliedjes meezingen. U kunt zich
voorstellen hoe blij verrast ze was bij het zien van een grote
foto waarop haar vader Gerard Westhuis (overleden in 1958
op 48 jarige leeftijd) aan het werk te zien is bij Distilleerderij
Daniel Visser aan de Lange Haven. “Ik heb meteen mijn
broer, zus en een nichtje gebeld om ook snel te komen kijken.
M’n zus uit Amsterdam heeft nog meer mooie foto’s van
Daniel Visser, die foto’s zal ik de volgende keer meenemen.”

En dit is de foto. Wellicht kent u mensen op deze foto?
U kunt de namen doorgeven www.jenevervrienden.nl




Fotowedstrijd

De Vereniging Vrienden van het Jenevermuseum organiseert
deze winter een fotowedstrijd. Het thema is — hoe kan het ook
anders — winter en jenever. De foto’s kunnen tot uiterlijk

28 februari bij het museum aan de Lange Haven worden
ingeleverd. Overigens mag het thema ruim worden opgevat.
Er hoeven geen ijspegels aan een fles te hangen en de borrel
mag bijvoorbeeld ook een drankje in een gezellig skioord
zijn.

Iedereen kan maximaal drie foto’s inzenden. Het vereiste
formaat is circa A-4. De inzendingen zijn de hele maand
maart te bewonderen in het Proeflokaal van het
Jenevermuseum. Tijdens de laatste editie van het
Drinkgelach, op zondag 22 maart, worden de prijzen
uitgereikt. De eerste prijs is een diner-voor-twee bij
restaurant *t Stadhuys, de tweede prijs een uitgebreide
jeneverproeverij in het museum en de derde een unieke
jeneverfles van de Jenevervrienden.

Voor meer informatie: www.jenevervrienden.nl
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Fotowedstrijd winter en jenever

Colofon:

(eind)redactie Ineke Govaart

fotografie: Theo Reyman, Willem-Jan ter Wolde,
Ineke Govaart

Internet www.jenevervrienden.nl

Het bestuur van de Vrienden van
het Jenevermuseum wenst u een

gezond, gelukkig en spiritueel
2009!




